
FOTOGRAFIE Opdrachten - Erik Boot© 

Opdracht - Digitale fotografie - 2e jaar (Vervolg)
Iedere dag een foto

In het 2e jaar gaan we proberen om je bestaande ideeën over fotografie te verruimen. 
We gaan je proberen te trainen in het bedenken van tot-nu-toe onbekende oplossingen. 
Oplossingen die je niet van te voren hebt bedacht of gezien. Hiervoor
moet je leren te vertrouwen op jezelf. Je moet er op kunnen vertrouwen dat je wel iets 
bedenkt als het zo ver is. Net als met leren lopen heb je vroeger ook moeten leren dat je 
in kunt springen op situaties die nog niet bekend zijn. Je weet dat je je
lichaam zover kunt vertrouwen dat als je je evenwicht verliest, je lichaam dit wel 
opvangt. Zo moeten we ook je manier van kijken en je creatieve vermogen zo trainen dat 
je er op kunt vertrouwen dat je wel iets bedenkt als het zover is.

Opdracht:
We houden een fotografisch dagboek bij. Je maakt iedere dag een foto. Daar hoef je 
geen uren over te doen. Juist niet, als je er uren over gaat doen kom je in je ‘denken’ 
terecht en daar zit meestal niet veel creativiteit. Je kunt dit doen met
5 minuten per dag. Je hoeft de foto ook helemaal niet meteen af te drukken. Spaar een 
aantal dagen op en print je vervolgens een keer uit. Zet onder iedere foto de datum en 
eventuele aantekeningen die je bijzonder vindt. Het mag ook een gedicht zijn of wat dan 
ook.

Je kunt ze verzamelen in een ‘Dummy’. Dit zijn lege boeken die je kunt kopen in de stad. 
Maak er iets moois van. Beschouw het hele boek als een kunstwerk voor je zelf. Probeer 
eerlijk naar jezelf te zijn en doe vooral alles wat je zelf mooi vindt. Maak het niet voor 
mij: het is een cadeautje voor jezelf.
Je zult later zien dat er geweldige dingen in kunnen onstaan die nooit zouden ontstaan 
als je op de gebruikelijke manier te werk zou gaan. Na een tijdje zullen we gezamenlijk 
in de les kijken wat er bij iedereen zoal ontstaat.

Veel succes!


